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BUURTEN #VANRSL

Op naar meer groen

Warme vrijwilligers

Volop voor het verenigingsleven

Hier groeit een Warme Buurt 
Dit eindejaar maken we van alle Roeselaarse buurten extra gezellige plekken. We 
voorzien zoveel mogelijk (buurt)pleintjes van lichtjes, maar uiteraard kan je ook zelf je 
eigen gevel(tuintje) doen oplichten. Ook poëzie kan warmte brengen in de koudste 
dagen. Schrijf een gedicht op je raam en laat voorbijgangers meegenieten!  

In alle buurten plaatsen we kerstbomen. De ideale 
gelegenheid om samen te komen met al je buren. Wat 
is er leuker dan samen de boom versieren? Je kan er 
bovendien je kerstwensen in achterlaten. Of geef je 
wensen digitaal door via buurten.roeselare.be en zie ze 
binnenkort in het straatbeeld verschijnen. 

Misschien kan je wel iets wensen voor een vrijwilliger, 
want het zijn zij die altijd klaar staan voor anderen. 
Onmisbare schakels zijn het, die elk op hun eigen 
manier de buurt verbinden. Hoog tijd om net hen eens 
in de schijnwerpers te plaatsen. 

Het eindejaar is ook een tijd om samen te genieten. 
Samen klinken op het nieuwe jaar behoort bij veel 
wijkcomités tot de essentiële activiteiten. Daarnaast 

zijn er in Oekene heel wat plekken waar jong en 
oud kunnen ontspannen. Denk maar aan de vele 
speelpleintjes en andere sport- of speelplekken. 
Plaatsen waar kinderen samen kunnen ravotten, en 
volwassen elkaar kunnen ontmoeten om te bewegen. 

Oekene zou niet hetzelfde zijn zonder het 
engagement van haar inwoners.
Via wijkcomités en verenigingen zetten jonge en 
minder jonge Oekenaars zich volop in voor elkaar. In 
onze kleine maar hechte gemeenschap kan je altijd op 
elkaar rekenen.

Een van de grootste realisaties van de afgelopen jaren, 
is ongetwijfeld de aanleg van een nieuwe speelruimte 
vlakbij de basisschool. Sport en spel gaan zo hand in 

hand in het hart van Oekene. En daar blijft het niet bij: 
ook in de toekomst werkt de Stad aan een leefbare 
omgeving. Er komt nog meer vergroening en een 
originele wandelroute laat je de buurt herontdekken.

Hier groeit een verbindende stad 
Een stad is meer dan gebouwen en straten. Onze 
stad groeit in de eerste plaats door haar inwoners. 
Inwoners die, ongeacht hun leeftijd, interesses of 
afkomst, samenkomen en elkaar ontmoeten op een 
van onze vele pleinen, ontmoetingsmomenten of 
buurtactiviteiten. 



Wijkcomité  
Caïphas  
Binnenkort is het weer zover: de 
nieuwjaarsdrink en de sterrenstoet van 
Wijkcomité Caïphas. Voorzitter Piet (54) 
verlangt alvast naar die jaarlijkse traditie.  

“Tijdens de sterrenstoet gaan we rond in de straten van onze wijk met ezel 
Berry. De kinderen zijn verkleed en bellen aan voor snoep. Soms mogen ze 
zelfs eens op de rug van de ezel: dat is voor hen natuurlijk een fantastisch 
moment. We zamelen ook giften in voor vzw De Parel. Vorig jaar was het 
een echt succes en konden we € 500 ophalen.” 

Met de nieuwjaarsdrink wil wijkcomité Caïphas vooral mensen bij elkaar 
brengen. “Tijdens onze activiteiten leren mensen hun buren beter kennen 
op een ongedwongen manier. Een goede buur is beter dan een verre 
vriend, zeggen ze wel eens. Veel buren hier komen goed overeen. Ze 
helpen elkaar, de kinderen spelen al eens samen of ze spreken af om 
samen iets te drinken. Dat sociale contact zorgt ervoor dat het hier goed 
wonen is.” 

“Sinds corona merken we dat het moeilijker is om de nieuwe gezinnen 
die in de buurt zijn komen wonen te bereiken. Bij deze doen we dan ook 
een warme oproep om eens aan te sluiten bij een van onze activiteiten. 
We zijn alleszins vastbesloten om in de toekomst nog leuke dingen te 
organiseren. Zo denken we eraan om eens mee te doen aan Dag van de 
Buren en zouden we ook graag nog eens de sportieve toer opgaan met 
een fietstocht.” 

Zet een vrijwilliger  
in de schijnwerpers 
Roeselare telt naar schatting meer dan 6.000 vrijwilligers. Het zijn 
onmisbare schakels in onze stad. Ze hebben het hart op de juiste 
plaats en staan klaar om andere mensen te helpen.  

Els houdt haar 
buurt proper 
Mooimakers zijn vrijwilligers 
die in hun buurt de strijd 
aangaan tegen zwerfvuil. Een 
van hen is Els Vermeulen, die 
dagelijks op pad gaat. 

“Elke dag ga ik twee keer op pad:  
’s morgensvroeg zodat ik kan genieten 
van de zonsopgang, en een tweede 
keer in de late namiddag. Op die 
manier wandel ik zo’n anderhalf uur 
per dag, soms zelfs langer. Zo vang 
ik drie vliegen in één klap: ik beweeg 
voldoende, laat mijn hondje uit en hou 
de buurt netjes. Ik doe het op mijn 
eigen ritme. Als het eens slecht weer is, 
dan begin ik wat later.” 

“In de buurt waar ik woon, bij het 
Bergmolenbos, doe ik mijn vaste route. Ik 
doe dat nu al twee jaar, het is een routine 
geworden. Gewapend met een vuilniszak 
en een grijper ruim ik het zwerfvuil op in 
grachten en bermen. Vooral blikjes zijn 
de boosdoener, die vind ik het meest. 
Mensen zijn er zich vaak niet van bewust 
welke schade ze de natuur aanbrengen 
door hun zwerfvuil zomaar op straat te 
gooien.” 

“Ik draag graag mijn steentje bij om 
de natuur te beschermen, maar een 
wereld zonder zwerfvuil zou natuurlijk 
nog veel beter zijn. Ik zou nog dagelijks 
mijn wandeling doen, maar wellicht zou 
ik dan een verrekijker meehebben om 
naar de vogels te kijken, in plaats van een 
grijper om het afval op te rapen.” 

Denies leerde 
heel wat 
mensen kennen 
Denies doet al meer dan  
30 jaar vrijwilligerswerk. 
Elke week vind je haar in de 
Oxfam-Wereldwinkel en in 
de cafetaria van Woonzorg- 
en dienstencentrum De 
Zilverberg.

“Als alleenstaande vind ik het belangrijk 
om mijn sociaal netwerk uit te bouwen. 
Aan de bar in De Zilverberg kom ik in 
contact met heel veel mensen: cursisten, 
kaarters, biljarters, … maar ook met 
bewoners. Je leert de mensen en hun 
familie beter kennen. Zo bouw je een 
band met ze op en leef je met hen mee. 
Afscheid nemen hoort er helaas ook bij, 
maar zelfs in die moeilijke momenten 
schuilt er iets moois. Het brengt de 
families en de andere bewoners dichter 
bij elkaar.”  

“Ik ben nauw betrokken bij de werking van 
de Wereldwinkel. Ik houd regelmatig de 
winkel open, want het is fijn om contact 
te hebben met de klanten. Het is leuk 
om je eigen wereld te zien uitbreiden en 
samen met andere vrijwilligers te kunnen 
meewerken aan een eerlijke economie en 
samenleving. Als de coördinator in verlof 
is, mag ik zijn taak tijdelijk overnemen en 
instaan voor de bestellingen, leveringen 
en het mailverkeer. Dat geeft dan een 
extra dimensie aan mijn vrijwilligerswerk. 
Dankzij mijn vrijwilligerswerk heb ik 
al heel wat mensen en diensten leren 
kennen. Een echte verrijking van mijn 
leven!” 

Annemie staat 
klaar voor 
anderen 
Zorgen voor anderen, dat is 
een evidentie voor Annemie 
Cruyt. Voor haar patiënten toen 
ze nog verpleegkundige was, 
en nu voor haar kleinkinderen 
en de mensen die ze via haar 
vrijwilligerswerk leerde kennen. 

“Ik werkte 20 jaar voor het Wit-Gele Kruis 
en 19 jaar in de palliatieve thuiszorg De 
Mantel, en daaruit ontstond ook het idee 
om vrijwilligerswerk te doen. Op een heel 
andere plek, dat wel: bij Kind en Gezin. In 
mijn job stond ik mensen altijd bij tijdens 
het einde van hun leven, nu was het tijd 
om eens aan de andere kant te staan. 
Pasgeboren kindjes wegen, meten en hun 
ouders informeren.” 

“Het vrijwilligerswerk lag mij wel, en dus 
sloot ik me ook bij andere organisaties aan. 
Ik help bijvoorbeeld in een winkeltje waar 
ik samen met mensen met een beperking 
hun zelfgemaakte producten verkoop. Je 
leert de mensen kennen en krijgt er veel 
voor terug. Het leuke aan vrijwilligerswerk 
is ook dat alles kan, maar niets moet.” 

“In mijn buurt ben ik lid van Parochie 
zonder Grenzen en Zorgpastoraal. Het 
belangrijkste doel daarvan is mensen in de 
buurt samenbrengen. We gaan op bezoek 
bij ouderen en brengen hen bijvoorbeeld 
een kaartje als ze jarig zijn. Samen met 
de Chiro deelden we eens roosjes uit voor 
Valentijn, zo brachten we jong en oud 
samen.”

Deze winter wordt jouw  
buurt een warme buurt #VANRSL 
Het eindejaar is een periode van fonkelende, feestelijke en warme wensen. Ook in jouw buurt! 
Een eindejaarswens voor je buren, of een hartverwarmende (kerst)boodschap voor iemand in 
de straat? Laat je kerstwensen achter in de kerstboom in je buurt, of stuur ze digitaal door. 

Kerstsfeer in je buurt 
Deze winter toveren we de Roeselaarse buurten tijdens de 
kerstperiode om tot extra gezellige buurten. We voorzien 
zoveel mogelijk (buurt)pleintjes van lichtjes, maar uiteraard 
kan je ook je eigen gevel(tuintje) doen oplichten.  

Kerstwensen in de kerstboom   
Een kerstboom in je buurt mag niet ontbreken. Versier de 
kerstboom samen met je buren en laat jouw persoonlijke 
kerstwensen achter in de kerstballen. 

Digitale kerstwensen 
Ook digitaal kan je insturen wat je de buurt toewenst. Enkele 
fijne wensen krijgen een plaatsje in het straatbeeld!  

Buurtdrink   
De Roeselaarse wijkcomités organiseren binnenkort gezellige 
buurtfeestjes. Feest met je buren samen rond de kerstboom. 

Doe mee en maak van jouw buurt een  
Warme Buurt #VANRSL! 

Jouw warme wensen insturen, en een overzicht van alle 
warme buurtevenementen: buurten.roeselare.be

Waar en wanneer is er een buurtdrink in jouw buurt?
Een overzicht vind je op buurten.roeselare.be/buurtdrinks

Nomineer een vrijwilliger  
Nomineer iemand die volgens jou het verschil maakt 
in de buurt. Je buur die de boodschappen voor je doet, 
de moni op het speelplein, de man of vrouw aan de bar 
in het woonzorgcentrum, de medewerker in de Sociale 
Kruidenier, … Hun inspanningen maken van Roeselare 
een leefbare en warme stad voor iedereen #VANRSL.  

De genomineerden maken kans op  
een mooie prijs.

Hoe nomineer je een vrijwilliger? 
Kijk op buurten.roeselare.be



Vier Seizoenen 
Wandeling 
In juni 2024 worden er drie nieuwe 
wandellussen aangelegd in Oekene.  

Laat je inspireren door de vier seizoenen, de vier levensfases van de mens. Iedereen 
bewandelt een levenspad waarbij veel verschillende emoties samenkomen, zoals 
bijvoorbeeld hoop.   

Elk seizoen brengt unieke schoonheid en symboliseert hoop op een andere manier: 
hoop op nieuw leven, hoop op het koesteren van mooie momenten, hoop op 
innerlijke rust en een waardig afscheid, …   

Op stilteplekken kan je even tot rust komen, of genieten van de natuur.  

Een groene oase 
voor jong én oud   
In 2021 legde de Stad een nieuwe speelruimte 
aan in het centrum van Oekene. De buurt was 
hiervoor vragende partij, en sinds de opening 
is het dan ook een populaire ontmoetingsplek 
voor de Oekenaren. 

Fanny Delrue, schooldirectrice van school De Ark, spreekt enthousiast over de speel- 
en sportruimte achter de school. “Vroeger was er enkel een akkerveld. Vanuit de lokale 
gemeenschap groeide de vraag naar een plek in Oekene om te spelen en samen 
te komen. De boer stemde gelukkig toe om het veld te verkopen, en nu is er een 
prachtig speelplein voor de buurt.” 

Stad Roeselare ging op zoek naar de juiste invulling, afgestemd op de noden van de 
Oekenaren. En wie kunnen daar beter hun mening over geven dan de toekomstige 
speelvogels zelf? “Alle klassen, van het eerste peuter tot het zesde leerjaar, mochten 
hun wensen over het soort speeltuigen doorgeven. Dat zie je nu ook terug in de 
speeltuin, van kleine wiptuigen voor de peutertjes tot een klimmuur voor de grootste 
leerlingen uit de basisschool.”  

De lokale amateurploegen spraken hun nood aan een voetbalveld uit. De 
buurtbewoners werden vervolgens uitgenodigd om naar een eerste ontwerp te komen 
kijken, waar ze hun ideeën en opmerkingen konden aangeven. Ondertussen omvat het 
speel- en sportcomplex een speeltuin met klimmuur en deathride, een voetbalterrein, 
een Finse piste (met houtschors), een picknickruimte en een grasveld met speelheuvels. 
Voldoende fietsenstalling en parking zorgen voor een vlotte bereikbaarheid. 

“Sinds het complex een kleine drie jaar geleden werd ingehuldigd, is het uitgegroeid 
tot een échte ontmoetingsplaats, waar ouders na schooltijd nog even praten en de 
kinderen kunnen spelen. Door de nabijheid van de school en de parochiezaal is deze 
site perfect gelegen en komt de multifunctionaliteit volledig tot zijn recht.” 

  

Vzw collectief De LINK 
Als kleinste Roeselaarse deelgemeente is het Oekense 
verenigingsleven erg hecht. Alle verenigingen werken er 
wel op een of andere manier met elkaar samen: de KSA, 
Ferm, het voetbal, noem maar op. Voorzitter Joris Olivier 
richtte een vzw op die hen allemaal met elkaar ‘linkt’. 

Vlotte mobiliteit voor alle Oekenaars 

“Een eerste pijler binnen Vzw Collectief De Link is 
mobiliteit. Jongeren hebben vaak nog geen rijbewijs, 
terwijl senioren uiteindelijk afscheid moeten nemen 
van hun wagen. Waar openbaar vervoer, fietsen of 
stappen niet evident is, biedt vzw De Link lokaal 
collectief huis-aan-huis vervoer op afroep. De LINK, 
als volwaardige lokale vervoerdienst, als LINK met de 
Lijn en de trein. Zo bieden we voor- en natransport, 
complementair aan het openbaar vervoer, als 
‘KLUSbus’ (boodschappendienst), als collectieve 

BOB, als een vorm van toezicht uit bekommernis en 
sociaal aanspreekpunt. We werken met vrijwillige 
LINK-chauffeurs uit alle lokale verenigingen. Dat 
gebeurde nadat een burgerinitiatief met zeshonderd 
handtekeningen werd ingediend in de gemeenteraad. 
Momenteel denken we na over een consortium om De 
LINK verder te bestendigen.” 

De LINK met de Lijn en de trein: In het kader 
van duurzaamheid is de LINK vooral bedoeld als 
verbindende schakel met het openbaar vervoer. Zo 
voorzien we milieuvriendelijk gemeenschappelijk 
vervoer, dat we duurzaam en efficiënt inzetten als 
volwaardig alternatief voor het individueel belastend 
autovervoer. 

De praktijk is simpel: één LINK-minibus bedient een 
afgebakende LINK-zone. Men belt rechtstreeks de 
lokale LINK-chauffeur die deze zone bedient. Het 
minibusje haalt de reizigers thuis op, om hen op en af 
naar hun bestemming te vervoeren in een straal van 10 
km. Onderweg kan gerust nog iemand opstappen, dat 
maakt het nog gezelliger en efficiënter.  

Klein dorp, grote culturele ambities 

“Als tweede pijler zet de vzw zich in voor cultuur en 
erfgoed. Enkele Oekenaars zorgden voor een gepaste 
invulling van onze culturele agenda, met klassieke 
topconcerten, niet zelden met laureaten en winnaars 
van de Koningin Elisabethwedstrijd. Bovendien zijn 
veel virtuoze organisten verliefd op het historisch Van 
Peteghemorgel uit 1781 van de Sint Martinuskerk!” 

“Het begon allemaal toen Oekene de eerste prijs won 
van de wedstrijd ‘Dorp met Toekomst’. Intussen is 
de cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ een begrip 
geworden. De bezielers krijgen wekelijks een 
internationaal gerenommeerd aanbod waar ze moeilijk 
‘neen’ tegen kunnen zeggen. Soms was de vraag zo 
groot, dat we moesten uitwijken naar grotere kerken in 
Roeselare. ‘Oekener Festspiele’, pretentieus genaamd 
naar de Salzburger Festspiele, vormen zeker het 
hoogtepunt van samengang van ernst en jolijt tijdens 
de lokale Gardeboefeesten.” 
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De Gardeboefeesten, een 
vaste waarde in Oekene  
Frederik Declercq (50) kwam 25 jaar geleden terecht 
in Oekene: “Ik kwam al snel in contact met de vzw 
Gardeboefeesten en ondertussen ben ik voorzitter. In 
die 25 jaar is Oekene uiteraard veranderd, maar de 
dorpse sfeer blijft. Hier kent iedereen nog een beetje 
iedereen. We zijn blij dat we hier met onze vereniging 
toe kunnen bijdragen.”  

Elk derde weekend van september is het feest in 
Oekene. “Tijdens de Gardeboefeesten proberen we voor 
elk wat wils te organiseren. Van een seniorennamiddag, 
een fuif voor jongeren tot sportwedstrijden: iedereen 
is welkom. Het is een dorpsfeest waarin we mensen 
samenbrengen en plezier maken op een ongedwongen 
manier. We zijn dan ook heel tevreden dat de Stad ons 
hierin ondersteunt, niet alleen via een subsidie maar ook 
door materiaal beschikbaar te stellen.” 

Ook de rest van het jaar is de vzw actief. “In ons 
clubhuis De Platte Tube organiseren we regelmatig 
optredens of theater. Ook verenigingen kunnen hier 
terecht om hun activiteiten te organiseren. Hier kan 
je mensen ontmoeten en nieuwe vrienden maken. 
Deze traditie van een echt dorpscafé willen we graag 
behouden. Aan wie nieuw is in Oekene zou ik dan ook 
zeggen: kom eens af!” 

“Volgend jaar is onze 50ste verjaardag. We zijn alleszins 
enthousiast om dat op een speciale manier te vieren. 
Hoe lang de Gardeboefeesten nog blijven bestaan? Wat 
mij betreft zo lang mogelijk! We worden vaak genoeg 
geconfronteerd met slecht nieuws tegenwoordig. 
Gewoon samenkomen en plezier maken in je eigen 
dorp, da’s van onschatbare waarde!” 

Op weg 
naar meer 
groen in 
Oekene 
Om Oekene nog gezelliger te maken om er 
te wonen en te leven, wil de Stad jouw buurt 
wat meer vergroenen. De Stad organiseerde 
hiervoor in 2023 een infomoment en 
verzamelde heel wat nuttige feedback 
van de inwoners voor de opmaak van een 
voorontwerp.  

Roeselare wil werk maken van een 
wandelroutenetwerk dat alle groene plekjes 
van Oekene met elkaar verbindt, te starten 
aan de kerk langs AZ Delta, het urnenbosje, 
de boomgaard en speelplein richting 
het dorpsplein. Daarbij hoort ook het 
opwaarderen van deze plaatsen tot unieke 
plekjes, elk met hun eigenheid. Zo kunnen 
we er bijvoorbeeld ontharden, ruimte geven 
aan water, de biodiversiteit stimuleren door 
het planten van bloemen, uitnodigen tot rust 
en stilte of net avontuurlijke speelelementen 
toevoegen. 

Een volledig plan voor Oekene werd samen 
met de buurt uitgewerkt. Nu moet nog 
worden bekeken wat prioriteit krijgt om 
op korte termijn uit te voeren binnen het 
beschikbare budget, en wat later wordt 
aangepakt.  



KSA Hocana: een hechte familie   
Wouter Vande Velde en Jort Malfait zijn enthousiaste hoofdleiders bij KSA Hocana, 
die dit jaar al 60 kaarsjes uitblaast. Hocana is de middeleeuwse naam van Oekene 
en betekent ‘uithoek’. Als Oekense jeugdvereniging brengen zij elke zaterdag de 
jongeren vanaf het eerste leerjaar tot en met het vijfde middelbaar samen in hun 
lokaal van de oude school in de Sint-Eloois-Winkelsestraat.  

Wouter: “We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk buiten te doen. Bij ons 
lokaal is geen grasplein, daarom maken we vaak gebruik van het speelplein en het 
voetbalveld achter De Ark, of we trekken naar het Bergmolenbos.” 

Jort: “We zijn in totaal met 95: 74 leden en 21 leiders. Vanaf het 6e middelbaar kan 
je leider worden. Er is nog een tweede jeugdvereniging in Oekene: KLJ Rumbeke 
zit in hetzelfde lokaal. Zij hebben wel een andere werking dan de KSA, want je 
moet er ouder zijn dan 16. Hun werking gaat bovendien door op vrijdag, terwijl KSA 
Hocana iedere zaterdagnamiddag kinderen entertaint. We gaan elk jaar op weekend 
begin mei én organiseren een zomerkamp. Daarvoor trokken we al naar Limburg, 
Antwerpen en Vlaams-Brabant. De oudsten gaan met de fiets en slapen in tenten.” 

“Er is al een tijdje een toffe samenwerking met de andere lokale verenigingen, zoals 
met school De Ark voor P(ark)ours. Die loopwedstrijd organiseren we voor iemand die 
mucoviscidose heeft. De Fluofjiste, een fuif, organiseren we dan weer samen met vzw 
Gardeboefeesten.” 

Wouter: “We maken ook graag reclame voor vzw De Link, die ervoor zorgt dat 
iedereen veilig thuis geraakt.” 

“Om de kas te spijzen organiseren we geregeld acties, zoals een 
pannenkoekenverkoop, een streekbierenavond of een ouderfeest, waarbij kindjes 
optreden voor hun ouders. Zo nemen we ook de ouders mee op in de KSA-familie.” 

Jort: “We vinden het belangrijk om de ouders erbij te betrekken. De sterkte van KSA 
Hocana is dat we iets kleiner zijn, en daardoor heel hecht. De communicatie gebeurt 
bijvoorbeeld niet alleen via e-mail, maar we gaan persoonlijk langs voor inschrijvingen 
of kampen. Zo kunnen de ouders ons leren kennen en weten ze aan wie ze hun 
kinderen elke zaterdag toevertrouwen.” 

“De laatste jaren zijn we echt aan het groeien en staan we bij de overkoepelende 
organisatie van West-Vlaamse KSA’s op de kaart. Ook de animatorcursussen als 
voorbereiding voor wie leider wil worden, zijn populair. Daardoor hebben we een 
goeie doorstroming en is er nooit een tekort aan leiders.” 

Een eeuw lang Ferm  
Ferm in Oekene mag in 2024 haar 100ste verjaardag vieren. 
De vereniging ontstond om vrouwen samen te brengen en 
hen iets bij te leren. Waarden die nog altijd belangrijk zijn 
voor Ferm vandaag, aldus voorzitster Annie Cokelaere (73).  

“Elke maand organiseren we minstens één activiteit. 
Ons aanbod is heel uitgebreid: van kooklessen tot 
creatieve workshops en van bedrijfsbezoeken tot 
lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. 
We vinden het leuk als onze leden iets kunnen 
bijleren of een nieuwe interesse kunnen ontdekken. 
In november leerden we bijvoorbeeld meer bij over 
geuren in huis, maar het kan evengoed over gezonde 
voeding of besparingstips gaan.” 

“Het allerbelangrijkste voor ons is mensen 
samenbrengen voor een gezellige babbel. Bij al onze 
activiteiten drinken we samen een koffietje. Zo leren 
onze leden op een plezante manier mensen uit de 
buurt kennen en worden vriendschappen gesmeed. 

Uniek aan onze werking in Oekene is dat we een goede 
samenwerking hebben met de Landelijke Gilde. Onze 
activiteiten gaan op dezelfde momenten door en we 
organiseren soms ook samen iets.” 

“Onze activiteiten zijn zeer toegankelijk. We willen dat 
iedereen zich welkom voelt. We zorgen ervoor dat 
de meeste van onze activiteiten gratis zijn, uiteraard 
inclusief koffie en koekjes voor de babbel achteraf. We 
gaan ook nog huis aan huis om brieven te bedelen 
en mensen warm te maken voor onze activiteiten. Zo 
willen we ook mensen bereiken die geen computer 
hebben. Ook jonge gezinnen zijn meer dan welkom. 
Ben je niet zeker of Ferm iets voor jou is? Kom gerust 
eens vrijblijvend langs om te proberen.” 
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Iedereen welkom op de 
Nieuwjaarsreceptie 2024 
Na de succesvolle eerste editie vorig jaar, nodigt de Roeselaarse Gemeenteraad je graag 
opnieuw uit voor een nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom op zondag 21 januari om 
11 u. op het Polenplein. Samen klinken we op het nieuwe jaar! 

Kom jij langs met je gezin? Vraag je ook je buren mee? Of maak je er een uitstap met je vereniging van? Met een hapje, een drankje 
en heel wat livemuziek en animatie voor jong en oud is de sfeer verzekerd. 

Naast de traditionele (fris)dranken kan je ook genieten van een lekkere mocktail en andere alcoholvrije alternatieven. Je komt best 
te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. 

Krijg je al zin om opnieuw samen te klinken? Een overzicht van het programma vind je vanaf januari via roeselare.be, of hou onze 
sociale mediakanalen in de gaten. 

Een vraag 
of melding 
voor de Stad? 
Contacteer 
1788! 
Met dit gratis nummer kan je Stad 
Roeselare op verschillende manieren 
bereiken. Alle stadsdiensten werken op 
afspraak, ook daarbij kan 1788 je helpen. 

Bel gratis 1788 
Mail 1788@roeselare.be 
WhatsApp 0499 92 17 88 
Surf 1788.be 

Pimp je raam met poëzie  
Junior Stadsdichter is een wedstrijd voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Uit alle ingezonden 
gedichten kiest een jury vijf leerlingen die kans maken op de titel van Junior Stadsdichter. Je kan zelf ook 
stemmen op jouw favoriet, want naast de jurywinnaar wordt ook een publiekswinnaar bekroond.  

Heb jij een raam op je benedenverdieping ter beschikking en wil je graag een vleugje poëzie naar je straat 
brengen? Daar helpen de jonge finalisten van Junior Stadsdichter je graag bij! Naar aanleiding van de 
Week van de Poëzie, van 25 tot 31 januari, schrijft een professional een van de vijf gedichten op jouw raam. 
Zo maak je op een leuke manier kennis met de verschillende verzen. 

Elk jaar zorgt een thema voor de nodige inspiratie. In 2024 zullen confetti, toeters en ballonnen niet veraf 
zijn, want het thema is ‘Samen feest vieren’. Momenteel lopen er volop workshops in de basisscholen, 
zodat kinderen onder professionele begeleiding hun poëziebril op kunnen zetten. Alle leerlingen kunnen 
hun literaire meesterwerk nog indienen tot 24 december. Wie weet verovert jouw kind dit jaar de eretitel! 

 ▶ jeugd.roeselare.be/junior-stadsdichter 
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